
 

LESBRIEF



Waar gaat de voorstelling over? 

Elke avond rond de klok van acht uur, kruipt er onder het bed van Fiep een heel 
gek figuur.  

De billenbijter, de kakbouter, het kusjesbeest en het poepiemonster komen 
tevoorschijn. Maar monsters onder je bed bestaan niet. Toch? 

Het toneelstuk is gebaseerd op de gruwelijk griezelige gedichtjes uit Pas op voor 
de Billenbijter! Het eerste kinderboek van Lucas van de Meerendonk, 
presentator van het NOS Jeugdjournaal.  

 
Pas op voor de billenbijter! is een gruwelijk grappige 
griezelvoorstelling voor de onderbouw van de 
basisschool (4 tot en met 8 jaar). Betreden is op 
eigen risico!  

Doel van Pas op voor de Billenbijter! is om kinderen 
op een speelse manier in contact te laten komen 
met cultuur en literatuur. In de lesbrief ziOen 
opdrachten om na de voorstelling mee aan de slag 
te gaan. Ook is het mogelijk om Lucas als schrijver 

te boeken bij de voorstelling. Hij leest dan voor en doet de opdrachten mee. 



Opdracht 1: Monsters maken 

De gedichtjes van Pas op voor de Billenbijter! heb ik verzonnen voor mijn 
dochter Koosje. Ik houd van griezelen. En van grapjes over plas en poep! Ik 
vond sommige kinderboeken wel heel braaf, dus zo ontstonden de gruwelijk, 
grappige gedichtjes.  

Vampieren, zombies, weerwolven en spoken. Dit zijn de figuren die je veel 
tegenkomt in griezelboeken. Spannend, maar ook een beetje saai. Misschien 
heb jij wel een monster in je hoofd die veel enger is? 

Wat dacht je van de SpagheS-slurper? De Sokken-snuiver? Of de Zuurkool-
Zuiger (ik vind zuurkool echt supervies)?  

Maar nog leuker is als je zelf iets verzint! Teken er op los en laat je fantasie 
helemaal gaan! En misschien komt jouw monster wel in mijn nieuwe boek 
geslopen. Vergeet niet erbij te zeggen hoe jouw griezel heet en wat jouw naam 
is! Het enige dat je nodig hebt is een wit vel en sVWen. 

 



Opdracht 2: Bang zijn ?! 

Dit toneelstuk gaat over griezelen. En daar hoort bang zijn een beetje bij. Is niet 
erg, je bent lang niet de enige. Heb je wel eens van arachnaphobia gehoord? 
Moeilijk woord hè. Het betekent dat je bang bent voor spinnen. Je hebt ook 
caulrofobie. Dan schrik je van clowns. En tetrafobie? Dan gaan de haren bij je 
overeind staan bij het getal vier. 

Iedereen is wel ergens bang voor. Je vader of moeder. Je zusje of broertje. En ja, 
ook je meester of juf. Ikzelf ben als de dood voor naalden, brrrr. 

Vraag 1: 

Wat denken jullie? Waar zijn de meeste mensen bang voor? Noem er vijf! 

Antwoord: 

- Spinnen 
- Hoogtes 
- Vliegen 
- Kleine ruimtes 
- Muizen 
- Tandarts 



Vraag 2: 

Kijk naar het volgende plaatje: 

 

Wat gebeurt er met je lichaam? En waarom worden mensen bang, denk je? 



Antwoord: 

Je hart gaat sneller kloppen. Je spieren spannen aan. Je kan gaan zweten. Ook 
kun je wazig zien. Je mond is droog. Je kunt misselijk of duizelig worden. En je 
kan gaan trillen op je benen. Maar het meest voorkomende wat gebeurt als je 
bang bent; KIPPENVEL. 

Volgens wetenschappers worden we bang door ons oerbrein. Wij mensen, dus 
jij en ik, stammen af van de apen. Doordat ons lichaam reageert op gevaar, 
hadden de apen een betere kans om te overleven. En dat doet ons lichaam na 
miljoenen jaren nog steeds. Als jij bijvoorbeeld op een hoog gebouw staat, 
weet je; daar moet ik niet vanaf springen. Dat is hartsVkke gevaarlijk! 

Als je bang bent voor iets, bijvoorbeeld spinnen, kan het ook aangeleerd zijn. 
Dan heb je bijvoorbeeld gezien dat je vader of moeder schrikt van een spin en 
dan denk jij; oh, een spin is eng! Maar weet je, spinnen die in Nederland leven 
zijn helemaal niet gevaarlijk.  

Doe-opdracht: 

Wat zijn jullie angsten? En van jullie papa’s en mama’s? En jullie juf of meester? 
Praat er met elkaar over. Maar lach elkaar niet uit! Je kunt voor heel veel 
dingen bang zijn!  

Geef elkaar na afloop Vps hoe je minder bang kunt zijn. Ikzelf vind het 
bijvoorbeeld fijn om een liedje te zingen als ik iets eng vind! 



Opdracht 3: Rijmen 

Vraag: 

Het volgende fragment komt uit Pas op voor de Billenbijter! Lees het voor aan 
de klas: 

 

Dit is een gedichtje op rijm. Alleen hoe weet je dat? 

Antwoord: 
Rijm betekent dat verschillende stukjes in de zin of woorden hetzelfde klinken. 
Rijm wordt vaak gebruikt in gedichten. Bijvoorbeeld, zoals hierboven, aan het 
eind van een zin. Maar je kunt er ook mee beginnen. Iemand die rijmt noem je 
een dichter. 

Doe-opdracht: 
Het is Vjd dat jullie een dichter worden. We gaan samen een rijm maken. Maar 
dan moet het natuurlijk niet te braaf worden! We gaan woorden gebruiken, die 
je normaal niet zo snel mag zeggen in de klas ☺. Hieronder een paar 
voorbeelden, maar je mag natuurlijk ook zelf iets verzinnen. Probeer nu samen 
met de juf of meester een zo gruwelijk griezelig gedichtje te maken. En 
onthoud; HOE VIEZER, HOE BETER! 



POEP    BRAKEN    SNOT 

PLAS   
   
 KOTS    VIES 

 
KAK      

    
OORSMEER    STRONT 

REMSPOREN  WC     ZUURKOOL 

    



Wie zijn wij? 

  
Joes Boonen maakt al jaren 
kindertheater, zoals Dikkie Dik 
en de taart, Ik zou wel een kindje 
lusten en Deze ridder zegt nee! 
Hé koe, waar ga jij naartoe? Is 
gebaseerd op haar eigen 
kinderboek. Samen met Dirk 
Scheele is ze te zien op de 
populaire kinderzender 
Nickelodeon. 

Lucas van de Meerendonk is 
presentator van het NOS 
Jeugdjournaal. Pas op voor de 
Billenbijter! is zijn eerste 
kinderboek. Inmiddels heeW hij 
voor meerdere verhalenbundels 
geschreven. In 2025 verschijnen 
er twee nieuwe kinderboeken 
van hem. 

Met de voorstelling Pas op voor de Billenbijter! hopen we kinderen te bereiken 
die niet snel in aanraking komen met jeugdtheater of kinderboeken. Ons doel is 
om elk kind te laten genieten van cultuur en literatuur. 



Praktische info 

Hieronder vind je wat prakVsche info wat betreW de voorstelling: 

Discipline: interacVef theater, muziektheater 
LeeJijd: 4 t/m 8 jaar 
Duur voorstelling: 45 minuten  
Duur lespakket: 45 minuten 
Speelvlak: 6 x 4 x 2,5 meter 
Capaciteit: 150 (theater), 120 (overig), 90 (op school) 
LocaMes: overal (in overleg) 

Spel: Joes Boonen 
Regie: Olaf van de Ven 
Arrangementen: Rogier Bosman 
Decor: Gunilla Andersson 

De kakbouter, het poepiemonster en de billenbijter hopen je snel te zien in het theater! 

 


