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In de verzengende hitte van een desolate woestijn sjokt een cowboy met zijn paard. Hij is ten einde
raad. Zijn water is op en in de verste verte valt geen levend wezen te bespeuren. Dan houdt hij halt en
slaat een pin in de grond. En ziet: de arme, eenzame cowboy boort water aan. Het spuit omhoog. Een
bron!

Maar het water spuit niet alleen omhoog, er gaan ook dikke stralen naar het publiek op de eerste rijen. De voorstelling is
nog geen vijf minuten onderweg of in de zaal is het direct al een heksenketel van jewelste. Jeugdtheatercollectief
Meneer Monster weet hoe je de zaak op stoom moet krijgen.


https://www.theaterkrant.nl/
https://www.theaterkrant.nl/author/luuk/

Voor hun nieuwste voorstelling hebben de makers zich losjes laten inspireren door de Vlaamse strips van Morris.
Vandaar de titel. Maar de titelheld komt er behoorlijk bekaaid van af, net als zijn trouwe begeleiders Jolly Jumper en
Rataplan. Pas in het laatste deel maakt hij weer zijn opwachting. Wel zijn er drie stuntelende, ruziénde cowboys van
verschillende lengte in wie wij moeiteloos de Daltons kunnen herkennen. Ook al zijn ze maar met zijn drieén.

Het is Meneer Monster ook helemaal niet te doen om ‘de man die sneller schiet dan zijn eigen schaduw’, het gaat vooral
om de sfeer van het Wilde Westen die opgeroepen wordt als je die albums leest. Schietgrage stoere mannen, de
klapdeuren in de saloon, een begeerlijke dame. En koeien natuurlijk.

Voor de muziek is gegrasduind in de rijke tradities van de country, maar er komt ook een vleugje Ennio Morricone
langs. Het draagt allemaal bij aan de perfecte setting voor een opwindende polderwestern die qua grapdichtheid
ongeévenaard is. Een moment van onoplettendheid en je hebt een goocheltruc gemist. Zoals kaarsen die op een
wonderbaarlijke manier spontaan gaan branden of een glas dat, terwijl het gepoleerd wordt, plots verdwijnt.

Lucky Luuk barst bijkans uit zijn voegen van hilarische scénes, ingenieuze decorwisselingen en wonderbaarlijke
transformaties van de spelers. Het uitgekiende houtje-touwtje decor, met slimme luikjes in de vloer, doet de jeugd in de
zaal zich voortdurend verwonderen. ‘He? Hoe kan dat?’. Onvergetelijk is ook de prachtige verbeelding van Lucky Luuk
en zijn schaduw. Ze dansen een soort pas de deux waarbij de schaduw soms volgt, dan weer spiegelt.

De enige rustpuntjes in de voorstelling zijn de ontroerende, driestemmig gezongen countryballads. Voor de rest dendert
het door, waarbij je telkens verrast wordt door wéér een prachtige vondst of juist een subtiele knipoog naar het
Western-genre. Een pareltje.

Foto: Bart Grietens
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Een zoon die actief is
bij gewelddadige kli-
maatterroristen en
dan toch zelf vice-
premier van het land
zijn? Niet erg geloof-
waardig dat veilig-

idsdi zoiets

Staat van

= zers willen behagen
en een bedrijfsleven
dat slechts gericht is
op winst maken en
niet op veiligheid. As-
trid is minister en la-
ter vice-premier, Vic-
tor heeft zich gespe-

zouden laten gebeu-
ren. En zo zitten er
meer ongerijmdhe-
den in’Staat van ont-
kenning’, de nieu-
we roman van Erik
Rozing. Maar des-
ondanks weet Ro-
zing er een span-
nend verhaal van te
maken.

We bevinden ons in
de nabije (?) toekomst.
In de buurt van Noordwijk wo-
nen Victor en Astrid, samen met
hun zoon Adam en Astrids
schoonvader Felix. Schoonmoe-
der Suus is enkele jaren daarvoor
omgekomen bij de Tweede Wa-
tersnoodramp, die dik 14.000 do-
den veroorzaakte. Gevolg van po-
litici die koste wat kost hun kie-

hoff, €21,
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Fictie

Erik Rozing: "Staat van
ontkenning’. Uitg. Meulen-

cialiseerd in het in een
petrischaaltje verwek-
ken van nageslacht uit
slechts één verwekker
(vooralsnog alleen bij
honden) en Adam
sluit zich aan bij een
beweging die politiek
en bedrijfsleven wil
99 dwingen eindelijk ef-
fectieve maatregelen
tegen de klimaatcrisis te
nemen. Dat daarbij do-
den vallen, maakt ze minder uit.
En tussen dat alles figureren
mensen met Russische accenten
die héél andere doelstellingen
hebben. Rozing voegt ze samen
tot een onwaarschijnlijk, maar
sappig verhaal.

Sonja de Jong

*Toen ze verdween’ is
Carla Kovachs vierde
thriller met inspec-
teur Gina Harte als
hoofdpersoon.  Van
deze boeken is haar
nieuwste zonder
meer het meest inge-

problemen, maar in
de boeken van Ko-
vach is het niet zo
irritant als bij som-
mige andere in dit
genre.

Dit komt vooral om-
dat die persoonlijke sores groten-
deels op de achtergrond blijft. In-
houdelijk gaat het vooral om de
moorden en de vraag wie hier-
voor verantwoordelijk is.

’Toen ze verdween’ verweeft
het verhaal over de jaren geleden
verdwenen Samantha (die in het
boek opeens ook een keer Aman-
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Carla Kovach: "Toen ze
verdween’. Vert. Barbara
Lampe. Uitg. Boekerij, €20

da heet, heel slordig)
met de recente moord
op een zekere Jade. Zij
was een van de aanwe-
zigen op een swinger-
feest, waarbij de man-
nen en hun echtgeno-
tes een avondje vrijuit

nieuze. mogen neuken met
Natuurlijk  heeft een van de andere aan-

inspecteur Harte, zo- wezigen.

als in vrijwel alle Het ziet er al snel

thrillers, ook zo naar uit dat een van de

haar  persoonlijke Thriller aanwezigen de dader

is, maar Kovach weet

toch lange tijd de lezer

in het ongewisse te la-

ten. Ook stoort het

nietdater erg veel per-
sonen voorkomen in de-
ze thriller. Doorgaans is
het dan moeilijk het verhaal goed
te volgen, maar daar zal de lezer
hier geen last van hebben. Ver-
moedelijk zal liefhebbers van
swingerfeesten de zin in ieder ge-
val voorlopig zijn vergaan na het
lezen van dit boek.

Hanneke van den Berg

Het zal voor kinde-
ren van nu wel even
wennen zijn om te le-
zen over de elfjarige
Hans Verhoeven in
oorlogstijd. Zijn le-
ven verschilt zo ont-
zettend van wat de
huidige generatie ge-
wend is. Maar Joyce
Pool maakt van zijn
verhaal een loeispan-
nend geheel dat je

van begin tot eind

in een ruk wilt uit-

Stamp

pot met kogels’ op

het waargebeurde ver-
haal van Verhoeven.
Deze van oorsprong Castricumse,
maar in de oorlog in Amsterdam
wonende, jongen werd door zijn
ouders in februari 1945 samen
met een vriend naar kennissen op
Texel gestuurd om aan te sterken.
In Amsterdam was geen cten
meer, op Texel nog wel. Maar de
jongens belandden er midden in
de opstand van de op het eiland
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Joyce Paol

met kogels b

Jeugd

g. Lemniscaat,

lezen. Joyce Pool: 'Stamppot met
Pool baseerde  kogels’
haar boek ’Stamp- €14,99.10 j

gestationeerde Geor-
giérs tegen de Duit-
sers.

Achter in het boek
somt Pool de kale fei-
ten op: de gedwongen
inDuitse dienst verke-
rende Georgiérs be-
gonnen een gewapen-
de opstand. Zij waren
ang om na het einde
van de oorlog terugge-
stuurd te worden naar
de Sovjet-Unie en daar
als landverraders te-
rechtgesteld te wor-
den. Door het tegen de
I eo Duitsers op te nemen,

hoopten zij als vrij-
heidsstrijders erkend te
worden. Het kwam hen

duur te staan, velen sneuvelden.

Pool maakt van Hans een jon-
gen van vlees en bloed, dapper,
maar bij vlagen ook doodsbang.
Hij leert in deze dagen dat je niet
altijd op het uiterlijk moet af-
gaan. Dingen (en mensen) zijn
soms anders dan je denkt.
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Sonja de Jong

eoexen Kinderboek met vrouwelijke rolmodellen

Een held hoeft

niet cool te zijn

Wat hebben zangeres Anouk, actrice Gerda Havertong en de historische figuur

Kenau Simonsdochter Hasselaer gemeen?

n het nieuwe kinderboek ‘Het

begint met een droom’ zijn ze

‘heldinnen’: vrouwen die

meisjes kunnen inspireren
om een eigen droom na te jagen,
los van vastgeroeste ideeén over de
rolverdeling tussen man en vrouw.
Babs Gons schreef de levensverha-
len van twintig inspirerende vrou-
wen op, zodat die leuk zijn voor
kinderen. Femme ter Haar maakte
er tekeningen bij.

Het ontstaan van het boek is een
verhaal apart. Het is onderdeel van
een groter project in elf landen,
The Heroines! Movement, een
initiatief van het internationale
netwerk TRQSE (spreek uit tur-
quoise). Dat bestaat uit mensen die
‘positieve sociale projecten’ op
poten willen zetten, vertelt mede-
oprichter en schrijfster Bette Adri-
aanse, projecten waar de wereld
een beetje beter van wordt.

Dat doen ze als vrijwilligers,
naast hun dagelijkse werk. Adri-
aanse bedacht TRQSE met de Ame-
rikaanse ontwerper Rod DeWeese.
,,We hadden de behoefte om din-
gen te doen buiten ons eigen krin-
getje en merkten dat dit gevoel bij
velen leeft: je ziet het journaal, wil
iets positiefs doen maar weet niet
wat. Waarom organiseren wij het
dan niet, dachten we, door ieders
talenten te gebruiken.”

De doelstelling is nogal breed:
‘voor gelijkheid, diversiteit en de
gezondheid van de planeet’. ,,We
doen vooral de dingen waar we
gepassioneerde mensen voor heb-
ben”, zegt Adriaanse. Dat is zeker
het geval met het project over

99
Ik had ook

graag
rolmodellen
gehad

vrouwelijke rolmodellen. In elf
landen, van de VS tot Nepal, krijgt
het vorm. In Nederland ligt inmid-
dels een boek in de winkel, ‘Het
begint met een droom’, waarin de
verhalen verteld worden van vrou-
wen die een rolmodel kunnen zijn
voor meisjes. Maar toch ook voor
jongens, want ook die groeien op
met stereotypen, vindt Adriaanse.

Zij kwam op het idee toen ze een
Amerikaans kinderboek over vrou-
welijke voorbeelden zag. ,,Elk land
zou zoiets moeten hebben, met
eigen rolmodellen. Zelf had ik die
ook graag gehad toen ik klein was.
Pas laat in mijn leven realiseerde ik
me hoezeer ik mezelf heb gevormd
naar ideeén over hoe je je moet
gedragen als vrouw: lief en zorg-
zaam. Als kind was ik geinteres-
seerd in uitvinders, maar ik dacht
dat vrouwen niks konden uitvin-
den. Later ontdek je dat dat onzin
is, maar daar was ik graag eerder
achter gekomen.”

Voetballer

Babs Gons maakte korte, leuk
geschreven biografietjes van Ne-
derlandse vrouwen zoals Wilhelmi-
na Drucker die streed voor vrou-
wenkiesrecht. Of astronoom Ewine
van Dishoeck, voetballer Rocky,
modeontwerper Nikkie de Jager
die ‘in het verkeerde hoesje’ werd
geboren, zoals ze zegt. Maar ook
Maria Liberia-Peters, voormalig
premier van de Antillen, staat erin.
In veel meer landen krijgt The
Heroines! Movement vorm, maar
niet per se met een boek. Omdat
dat niet overal werkt, zegt Adriaan-

Een van de illustraf

se. ,,In Egypte worden de verhalen
waarschijnlijk op scholen verteld
en gebeurt het online. In Nepal,
‘waar soms geen elektriciteit is, zijn
boeken juist perfect. Als een school
drie boeken heeft, gaan die het
hele dorp door. Ze zetten er een
crowdfunding op om het project te
realiseren. Of een boek in Neder-
land nog werkt? We verwachten
van wel. Een boek is minder vluch-
tig dan een filmpje op TikTok. Met
een boek ga je zitten, je kunt het
nog eens uit de kast pakken.”

Ze richten zich overal op kinde-
ren tussen 7 en 12 jaar, omdat des-
kundigen op het gebied van peda-
gogiek en gender dat het meest
effectief vinden. Adriaanse: ,,Jonge
kinderen observeren wat mannen
en vrouwen doen en passen hun
gedrag aan. Juist op die leeftijd kan

s van Femme ter Haar uit 'Het begint met een droom’.

9

Boek is
minder
vluchtig dan
een filmpje op
TikTok

het zinvol zijn om ze andere, niet-
stereotype verhalen te geven om
hun blikveld te verruimen.”

Ze vroegen wetenschappers om
advies om het project te onderbou-
wen en effectief te laten zijn. Ook
omdat het onderwerp nog steeds
gevoelig ligt, merkt Adriaanse:
,»Moet je kinderen daarmee lastig-
vallen, Nederland is toch zo voor-
uitstrevend?’, wordt dan gezegd. In
landen als Nepal en Egypte is de
situatie veel urgenter en schrijnen-
der, dat klopt. Maar ook hier zie je
nog veel stereotypen, bijvoorbeeld
in schoolboeken. Dat komt alle-
maal binnen bij kinderen die toch
al bezig zijn om alles in hokjes op
te delen. Als je er vroeg bij bent
kan het helpen om een kind ietsje
vrijer over zichzelf na te laten
denken.”

Tussen de ‘heldinnen’ in het
boek geen ‘coole’ youtubers. Wel
iemand als de in Suriname geboren
cardioloog Henriétte Verwey, die
Nederland bekend maakte met het
feit dat een vrouwenhart anders
werkt dan een mannenhart en
daarom anders behandeld moet
worden. ,,Misschien is zij niet cool,
maar je hoeft niet beroemd te zijn
om mooi leven te hebben, gelukkig
te zijn, geliefd te worden. We wil-
len het begrip ‘held* beetje uitbrei-
den. Kenau bijvoorbeeld, was een
zakenvrouw in de zestiende eeuw,
maar haar naam werd een scheld-
woord voor een bazige vrouw, ‘wat
een kenau’. Terwijl ze juist een
geweldige vrouw was. Misschien
niet lief, maar wel succesvol.””

Mark Minnema
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Het begint met een
droom

Het begint met een droom;
Babs Gons & Femme ter Haar.
Uitg. Gottmer

Een moment uit "Lucky Luuk’.

FOTO BART GRIETENS.

THEATER Mix van slapstick, muziek en mime

Lucky Luuk schiet sneller dan zijn sc
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Drie kwartier
fantasie vol
verrassingen

Ge-ni-aal! Wat de mannen van theatergroep Me-
neer Monster doen in een hele losse bewerking van
het verhaal van Lucky Luuk is drie kwartier lang hu-
moristisch, verrassend en slim in al zijn eenvoud.

Letterlijk theater dat van houtjes
en touwtjes aan elkaar hangt, maar
onweerstaanbaar leuk.

Gesproken wordt er amper in
‘Lucky Luuk’. Maar te zien is er des
te meer. In een mix van mime,
slapstick, countrymuziek en heel
veel inventiviteit houden de drie
mannen hun publiek, niet alleen
de jeugd, maar zeker ook de vol-
‘wassenen van begin tot eind in
hun ban.

Zonder technische hoogstandjes,
maar met eindeloze fantasie en een
grote dosis humor. Elke actie is
aanleiding voor een ingenieuze
grap in het decor (van Jan Willem
van der Schoot) dat weinig meer

behelst dan een planken vloer en
een stel saloondeurtjes. En de
onmisbare barpiano natuurlijk!

Maar wat een mogelijkheden
biedt die achtergrond. Van alle
kanten verschijnen en verdwijnen
dingen. Een hemd over de waslijn,
met twee mouwen omlaag, is op-
eens een koe die gemolken wordt,
tussen de kieren van de ruwhouten
vloer duiken cowboys omhoog, uit
koffers komen steeds weer nieuwe
verrassende zaken.

En dan zijn er nog die cowboys
die appelsap drinken uit als bier-
pullen vermomde pakjes. Of drin-
gend moeten plassen en zo opeens
het countrydansen ontdekken.

Het is een verhaaltje van bijna
niks: drie cowboys, waarschijnlijk
het equivalent van de gebroeders
Dalton, doen dingen in de saloon
van Watercity. Een dame raakt
daarbij haar tas vol juwelen kwijt.
Dan duikt Lucky Luuk op en
schiet. Uiteraard sneller dan zijn
schaduw. En de dame krijgt haar
Jjuwelen terug.

Steeds is er de vraag van een van
de cowboys: komt Lucky Luuk nu?
“Nee, die komt altijd pas op het
eind’, luidt steevast het antwoord.
En dat doet ie.

In een bijna volmaakt synchrone
bewegingssessie smelten Luuk en
zijn gitzwarte schaduw samen en
schieten gebroederlijk de boeven

aduw

Lucky Luuk

evoorstelling: Lucky Luuk
(4 jr. e.0), door theatergroep
Meneer Monster. Regie: Job

ij ijgewoond:
06/03, stadsschouwburg,
Utrecht. Nog te zien: 4/4: De
Kampanje, Den Helder; 9/4:
Castellum, Alphen aan den Rijn;
14 en 15/4: De Vest, Alkmaar;
24/4: De Meervaart,
Amsterdam; 1/5: Het Park,
Hoorn; 9/7 tot en met 6/8:
Amsterdamse Bos Theater,
Info:

neer. Het is het h van
drie kwartier fantasie vol verrassin-
gen. Niet na te vertellen, maar een
absolute aanrader.

Sonja de Jong

www.meneermonster.com




